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Werken als vrijwilliger op de moestuin bij Vrederijk

Achter het hek van Vrederijk waan je je direct 
midden in de natuur in een prachtige omge-
ving. Het pad slingert verder het terrein op en, 
als je links aanhoudt, beland je bij het huis van 
Gijsbert, Gerjanne en hun twee dochters. Gijs-
bert solliciteerde in 2021 op een advertentie in 
Landleven, waar gevraagd werd naar een be-
heerder en tuinman op het landgoed van Vre-
derijk. Een half jaar later kon hij het pendelen 
tussen zijn huis en Loenen achterwege laten: 
het huis op het terrein van Vrederijk was be-
schikbaar voor het gezin. Gijsbert is druk met 
het op orde houden van het landgoed  en voor 
Gerjanne was de uitdaging om met de moes-
tuin aan de slag te gaan.

De moestuin
Naast het huis zie je namelijk direct de kas en een enor-
me moestuin liggen. Hier zijn wekelijks vrijwilligers met 
Gerjanne aan het werk. Regelmatig komt  de landgoed 
beheerder Gijsbert ook even enthousiast een kijkje ne-
men. Daarna gaat hij weer aan het werk want het is een 
groot gebied en er moet veel gebeuren. Denk bijvoor-
beeld aan de storm die woedde en de schade aan de 
vele bomen. Als coördinator van de moestuin lag er een 
flinke uitdaging. Er liggen 3 flinke lappen (samen zo’n 
1500m2) met veel groente maar zeker ook bloemen. 
Die bloemen worden door restaurant ’t Amsterdammer-
tje graag gebruikt in de keuken. Ook groente en kruiden 
vinden hun weg naar die keuken, maar dat is wel afhan-
kelijk van de oogst. Jaarlijks wordt de groep vrijwilligers 
uitgenodigd om te lunchen in ’t Amsterdammertje en 
is André Gerrits de altijd enthousiaste gastheer voor de 
vrijwilligers op de moestuin.

Gerjanne maakt in de winterperiode een tuinplan. Dit 
gaat in samenspraak met de bewoners van Vrederijk, 
met de chefkok van ’t Amsterdammertje en de vrijwil-
ligers die op de tuin werken. Vervolgens bestelt ze de 
benodigde zaden, pootgoed en planten.  In het voorjaar 
is er volop gezaaid en voorgetrokken in de kas en be-
gint  het seizoen in de tuin. In de kas staan inmiddels de 
tomaten. Aangezien we hier met veel grond te maken 

hebben is er een keur aan gewassen. Aardappel, allerlei 
soorten groenten, pompoenen, courgette, komkommer, 
augurk, aardbei, kruiden en ga maar door. Het is een 
lust voor het oog, want de kleine plantjes staan al voor 
een groot deel in de verschillende stukken en volgende 
week gaan de aardappelen de grond in. Alles wordt op 
biologische wijze geteeld en ook de eventuele beestjes 
worden op natuurlijke wijze bestreden. 

Een jaar lang tuinieren
Het voorjaar is dus echt de tijd van zaaien en uitplanten. 
In de zomer wordt er flink gewerkt om het onkruid in 
toom te houden, te oogsten en het water geven bijvoor-
beeld te regelen. De herfst is het seizoen van verde-
re oogst en het verzamelen van de zaden. Vervolgens 
wordt de tuin winterklaar gemaakt. De vrijwilligers heb-
ben dan een rustige tijd, Gerjanne is dan alweer aan het 
plannen hoe en wat er in het nieuwe seizoen gedaan 
gaat worden. Tuinieren betekent dat er veel te doen is. 
Daarom kunnen er  meer vrijwilligers komen helpen

Wat doet een vrijwilliger
Vrijwilligers genieten hier ten eerste van het buiten zijn in 
een prachtige omgeving! Het fijne is, dat je niet zelf hoeft 
te bedenken hoe je alles aanpakt, dat wordt door Ger-
janne gedaan. Als je ’s morgens arriveert is zij er eigenlijk 
altijd. Maar ook op het planbord in de kas zie je wat er 
gedaan kan worden en staan de spullen klaar. 
Gerjanne zegt zelf “een mooi weer moestuiner “ te zijn, 
maar geef haar de frees en ze rust niet voor de klus keu-
rig geklaard is. Ze geniet van het hele proces van groeien, 
bloeien, oogsten en verwondert zich over hoe dat toch 
allemaal in z’n werk gaat. Ook onkruid is eetbaar weet ze 
te vertellen en voor je het weet volgen plantnamen en 
mogelijke recepten, maar ook medicinale werking van 
kruiden. Hier kun je als vrijwilliger dus veel kennis op-
doen. Een aantal van de vrijwilligers heeft zelf ook een 
moestuin, altijd fijn om ervaringen uit te wisselen. Als je 
zelf iets wilt meenemen van de oogst is dat zeker ook 
mogelijk. Op de moestuin van Vrederijk  is het echt “luxe 
tuinieren” want zware klussen kunnen met behulp van 
de juiste werktuigen worden gedaan. Het water geven is 
simpel gemaakt (je hoeft niet met gieters te sjouwen). 

Werken als vrijwilliger op de moestuin bij Vrederijk

Ook de tuinaarde is van zeer mooie kwaliteit, een feest om 
in te werken. In deze tijd van het jaar wordt je verwend 
met het uitzicht op de pasgeboren lammetjes, straks is het 
fruit rijp en wordt dat geoogst en de kippen en hond Rosie 
maken het plaatje compleet.  De moestuin van Vrederijk 
betekent echt heerlijk buiten werken met andere moes-
tuinliefhebbers, dus: Ben je een (moes) tuin liefhebber en 
vind je het niet erg om vieze handen te maken? Ga er 
van uit dat je wekelijks 3 uur ( meer mag) besteedt aan 
dit vrijwilligerswerk. Opgeven kun je doen via Moestuin@
vrederijk.nl. Gerjanne neemt contact met je op.

0294-233777

door Hannie Boerema


